Orde van dienst voor zondag 21 september 2025 — Startzondag

De dienst begint om 10.30 uur, vanaf 10.00 uur koffie.

Thema: Kijk! Laat je verrassen...
Orgelspel

Om te beginnen

Voorbereidende stilte

Welkom

In memoriam mw. A.G. van Blijderveen — Hoogstra
Zingen: Lied 961 — Niemand leeft voor zichzelf

Bemoediging en drempelgebed
vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem. die het begin en het einde van ons leven is
vg. God, wij zijn mensen van U,
op zoek naar inspiratie,
op zoek naar een nieuw begin.
gem. Vuur ons aan met uw liefde.
vg. God, wij staan hier voor U
met ons geloof en onze twijfel
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
gem. Heer behoed ons, keer ons naar U toe
en schenk ons de adem van uw Geest.
Amen

Zingen: Lied 289: 1,3 — Heer, uw licht en uw liefde schittert
Gebed om ontferming
Zingen: Zingenderwijs 167 — Wij mensen blijven dromen dromen

Wij mensen blijven dromen dromen
en vergezichten zien,

een nieuwe aarde die gaat komen,
te vinden al misschien.

Wij dromen van de mensenrechten
die ieder mens dan heeft,

niet langer tegen onrecht vechten,
daar 't recht van liefde leeft.

Verdwenen zijn de dictaturen,
gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren,
jijzelf zal bij mij zijn.

Wie in de dromen durft geloven
voelt zelf verandering,

melodie: Psalm 72



vertwijfeling en wanhoop doven
in blijde aarzeling.

En licht en sterk, vol zachte krachten
die onverzet'lijk zijn,

bevechten wij de kwade machten
die niet te tellen zijn.

Waar mensen putten uit de bronnen
van droom als werk’lijkheid,

daar is de toekomst al begonnen

in onze levenstijd.

Rondom de bijbel
Inleiding

Luisteren: Kijk es — Oké4kids -
https://www.youtube.com/watch?v=C5M2iBtlcs|&list=RDC5M2iBtIcs|&start radio=1

Laat je verrassen door God...?

Lied: 700 — Als de wind die waait met vlagen
Lezing: 1 Koningen 19: 4-13

Laat je verrassen door stilte

Luisteren naar: Sound of silence — Pentatonix
https://www.youtube.com/watch?v=gdVjVitpr55M&list=RDqgdV|jVtpr55M&start radio=1

Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

Because a vision softly creeping

Left its seeds while | was sleeping

And the vision that was planted in my brain
Still remains

Within the sound of silence

In restless dreams | walked alone

Narrow streets of cobblestone

'Neath the halo of a street lamp

| turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night

And touched the sound of silence

And in the naked light | saw

Ten thousand people, maybe more

People talking without speaking

People hearing without listening

People writing songs that voices never share
No one dared

Disturb the sound of silence

"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows


https://www.youtube.com/watch?v=C5M2iBtIcsI&list=RDC5M2iBtIcsI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=gdVjVtpr55M&list=RDgdVjVtpr55M&start_radio=1

Hear my words that | might teach you
Take my arms that | might reach you"
But my words like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence

And the people bowed and prayed

To the neon god they made

And the sign flashed out its warning

In the words that it was forming

And the sign said, "The words of the prophets
Are written on the subway walls

And tenement halls

And whispered in the sounds of silence"

Een paar woorden

Gedicht

Zingen: Lied 655: 1,2,3 — Zing voor de Heer een nieuw gezang
Ga verrassen met bloemen...

Gebed — Kaarsen

Luisteren naar: Sprankjes hoop — LEV -
https://www.youtube.com/watch?v=6zIXeFPkDrU&list=RD6zIXeFPkDrU&start radio=1

Het is dat kleine beetje zon
Als het de hele dag al grijs is
Dat liedje in de supermarkt
Dat jij net nodig had

Het is iemand die hallo zegt
Als ‘ie langs je loopt op straat
En jou daarmee heel even
Uit het donker haalt

Ik wens je kleine sprankjes hoop

Elke dag opnieuw

Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was
Misschien gaat het vandaag wel beter

En anders morgen weer een dag

Waar een sprankje hoop op je wacht

Waar een hemels sprankje hoop op je wacht

Het is dat bloempje uit de knop
Ergens midden januari

Een onverwachte regenboog

Als jij naar huis toe rijdt

Het is die mooie melodie

Die je steeds opnieuw weer raakt
En jou daarmee heel even

Uit het donker haalt

Ik wens je kleine sprankjes hoop
Elke dag opnieuw


https://www.youtube.com/watch?v=6zlXeFPkDrU&list=RD6zlXeFPkDrU&start_radio=1

Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was
Misschien gaat het vandaag wel beter

En anders morgen weer een dag

Waar een sprankje hoop op je wacht

Waar een hemels sprankje hoop op je wacht

God schuilt in de kleine dingen
Hij is bij je elk moment

Al voordat jij het weet

Weet Hij wat je nodig hebt

Ik wens je kleine sprankjes hoop
Elke dag opnieuw
Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was

Ik wens je kleine sprankjes hoop

Elke dag opnieuw

Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was
Misschien gaat het vandaag wel beter

En anders morgen weer een dag

Waar een sprankje hoop op je wacht

Waar een heel klein sprankje hoop op je wacht
Waar een hemels sprankje hoop op je wacht

Collectemoment
Slotlied: Lied 686: 1,4 — Lof zij de Heer de almachtige koning der ere

Zegen

Na de lunch zingen we een lied om af te sluiten: Lied 425 — Vervuld van uw zegen



